
OP DE BRES VOOR NEDERLAND 

MAANDBRIEF JANUARI 2024 

 

 

Psalm 46: Weest stil en weet dat Ik God ben. 

 

Hierbij de gebeds- en dankpunten voor de maand januari 2024: 

 

 

NEDERLAND 

 

Vorming nieuwe regering 

1. Bid dat Gods wil gedaan wordt. 

2. Bid voor Roland Plasterk om wijsheid en fijngevoeligheid in het formatieproces. 

3. Om eenheid in de te vormen regering. 

4. Bid om bescherming rond de vorming van een nieuw kabinet. 

 

Asielopvang 

1. Bid om rechtvaardige beslissingen. 

2. Bid voor de juiste locaties. 

3. Bid voor staatssecretaris Van De Burg van asielzaken.  

 

Financiën 

1. Bid om een goede begroting. 

2. Bid om eerlijke verdeling van de financiën. 

3. Bid tegen de geldzucht. 

 

Gemeente/kerk 

1. Bid om een helder getuigenis zowel in de kerk als in de samenleving. 

2. Bid om eenheid van de kerk/gemeente in waarheid en liefde. 

3. Bid om volwassen geestelijk leiderschap. 

 

 

ISRAËL/JERUZALEM 

 

1. Bid om de bevrijding van de gegijzelden. 

2. Bid om krachtig optreden tegen het kwaad, van het veiligheidskabinet onder leiding van 

premier Netanyahu. 

3. Bid om Gods troost voor zowel Israëlische als Palestijnse slachtoffers. 

4. Bid om de spoedige komst van de Vredevorst naar Jeruzalem. Geen vrede zonder 

Vredevorst! 

 

VOLKEREN 

 

1. Bid voor het land Armenië met zijn christelijke bevolking. 

2. Bid voor Sudan, dat de oorlog daar stopt. 

3. Bid voor herstel en vrede in Congo. 

4. Bid dat de VN en de internationale gemeenschap het besef van het koningschap van Jezus 

gaan zien en erkennen. Dank voor de gebeden in zowel de VN als in de EU Brussel. 

 

BEMOEDIGING 

 



De afgelopen tijd zagen we geestelijke doorbraken in Gaza door de werking van de Heilige geest. 

Mensen komen tot geloof. 

 

TENSLOTTE 

 

Ook in het nieuwe jaar gaan we, als Op de bres, door met gebed voor Nederland, Israël en alle 

volkeren.  

In maart willen we weer op de Dam staan om te bidden met als thema: Zij zullen de oorlog NIET 

meer leren. 

Ook hopen we de gebedsmars in alle provinciehoofdsteden in oktober weer te organiseren. De 

zomerconferentie wordt voorbereid en we zullen een aantal HIJ KOMT dagen organiseren.  

Inmiddels zijn er in 107 hoofdsteden in de wereld Psalm 96:10 uitgesproken De laatste was in 

Lima, Peru. 

 

De gebedskettingen draaien meer dan 40 jaar! Allereerst dank aan Hem! En ook aan de bidders, die 

meedoen. Sommigen al enkele tientallen jaren!  

Dank voor al uw betrokkenheid, ook in het nieuwe jaar. 

Dank voor uw financiële giften. Geef wat er op uw hart komt. 

 

Gezegend nieuwjaar! 

 

Het bestuur, 

Cees Vork en Jon van Vlijmen 


